Claude Monet, Zonsopkomst, 1872

Zo. 13 okt 8.00-10.30  Ontbijtbuffet in de grote zaal (de hele week)
10.00 uur Weekspreuk, in de tuinkamer

Ma. 14 okt 10.30 uur Weekopening, in de kapel (2° verdieping)
10.30 uur  Kunstbeleving met Pauline, sfeerkamer
16.00 uur  Verhalend schilderen met Pauline, hk 2
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Weekspreuk met Ollif, in de kapel (2° verdieping)
Werken met speksteen,

met Sylvia en Chris in de fuinkamer

Yogadans met Charlotte, in de grote zaal
Bloemenman Jan, in de hal

Weekspreuk met Ollif, in de kapel (2° verdieping)
Bewegen met Raymond, in de grote zaal

Zingen het hele jaar door

met Marja & Sophieke, in de grote zaal

Lezen voor de gestorvenen, in de kapel

Fietsen op de duo-fiets met Peter,

op uitnodiging

Weekspreuk en beschouwing

met Ollif en Christiane in de kapel (2° verdieping)
Open atelier met Pauline, atelier

Handwerken met Christa op huiskamer 2

‘Waar een draak is, verschijnt een ridder’

het verhaal van Sint Joris,

met Christiane in de grote zaal

Mensenwijdingsdienst, in de kapel (2° verdieping)
Ballonvolleybal met Tjerk, in de grote zaal
Euritmie met Katrin, grote zaal

Euritmie met Katrin, huiskamer 2

Weekspreuk met Ollif, in de kapel (2° verdieping)
Weeksluiting in de kapel



